
Een ander centrum

‘Een ander centrum’ geeft je een beeld van de
stad Utrecht gezien door de ogen van iemand die
dakloos is geweest. Jullie gaan samen op pad en
maken een leerzame wandeling door het centrum

van Utrecht. Met eigen verhalen en anekdotes
vertellen de gidsen over hun leven op straat.



Je leert hoe het dagelijks leven eruit kan zien als je (tijdelijk) geen huis hebt. Bijvoorbeeld:
Waar ga je naartoe na een nacht in de nachtopvang?
Wat doe je overdag op straat?
Waar kun je veilig je telefoon opladen?
En waar mag je met één kop koffie langer binnen zitten als het buiten heel koud is?

In anderhalf uur loop je door een wereld die je wel van de buitenkant hebt gezien, maar
nu meer over te weten komt.

Altijd een bijzondere route
We kiezen samen een route die past bij jouw tijd en wensen. Zo ben je altijd verzekerd van
een verrassende en mooie wandeling. Elke tour is anders.

Wandelen met impact
De Tussenvoorziening biedt niet alleen opvang en
begeleiding, maar ook kansen om weer actief
mee te doen in de maatschappij. Onze gidsen zijn
(ex-)cliënten die door dit vrijwilligerswerk werken
aan hun herstel én iets waardevols teruggeven
aan de stad.

Boeken of meer informatie:
imago@tussenvoorziening.nl

Kosten: €10,- per persoon (particulieren)
€15,- per persoon (bedrijven)

Groepsgrootte: maximaal 15 personen.

Iedereen kent de bekende plekken van Utrecht: de Domtoren, de Neude en de
terrassen aan de werf. Maar tijdens deze bijzondere wandeling ontdek je de stad op
een heel andere manier. Onze gidsen nemen je mee naar plekken die voor hen
belangrijk zijn. 

zie utrecht door nieuwe ogen

praktische informatie


